
 
 
 



 
Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen,  
 
In deze bijzondere tijd waarin alles op afstand moet gebeuren, zullen we 
ook het Paasfeest in aangepaste vorm moeten vieren. Dat maakt de 
betekenis van het feest echter niet minder. Juist nu is het belangrijk om 
stil te blijven staan bij de mooie dingen die het Paasverhaal ons leert. 
 
Daarom vanuit het team van de Keuchenius deze Paasgroet voor jullie 
allen. 
 
We wensen u en jullie gezegende Paasdagen, hopelijk in goede 
gezondheid. 
 
Team CBS Keuchenius 
 
 

Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan 

 
U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 

en zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis 

 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 

dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet 

 
Jezus, ik dank U… 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U… 

 
 
Hierbij nog suggesties en ideeën voor de Paasviering, de Paasdagen; 
Pasen 

https://docs.google.com/document/d/12OqPuK4aFTNTaEaloCb6BjjLFRHthW1PIJcAL-jKsoA/edit?usp=sharing

